
 
God’s liefde helpen herstellen in families 

Even voorstellen… 
Wij zijn Erik & Hanneke de Kievit. Samen met onze jongste 
zoon Hielke (17) wonen we in Aruba omdat wij een roeping 
hebben om te bouwen aan sterke en gezonde families.  
Onze oudste zoon Jorian (20) woont en werkt in Nederland. 

Om ons missiewerk op een goede manier vorm te kunnen geven bouwen 
we aan een basis van Jeugd met een Opdracht (YWAM). Op deze basis 
kunnen we missionair werkers ontvangen die het missiewerk onder 
gezinnen mee vorm kunnen geven. Ook kunnen we op deze basis mensen 
opleiden om zelf missionair werk te gaan doen. 

YWAM doet missiewerk vanuit drie pijlers: Evangelisatie, Training en 
Hulpverlening. Met YWAM Aruba richten we ons allereerst op de laatste 
pijler. Er zijn veel gebroken gezinnen in Aruba, onder andere door de 
afwezigheid van vaders, alcohol- en drugsgebruik en andere verslavingen. 
Daarnaast spelen er ook andere grote problemen in het land zoals: 
corruptie, vluchtelingenproblematiek, (verborgen) armoede, mensenhandel 
en prostitutie.  
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Just to let you know 
Dat zijn wij. Via onze 
website vertellen we 
regelmatig hoe het met 
ons gaat en waar we 
mee bezig zijn.  

Youth With A Mission    
is de missiebeweging 
waarbinnen we werken. 
Hier vind je een filmpje 
met meer informatie.  

         YWAM Aruba                
Dit is het YWAM team 
waarmee we een aantal 
ministries uitvoeren in 
Aruba. Hier kun je onze 
website bekijken.

http://www.justtoletyouknow.world
https://youtu.be/9NFiDpFT7yc
http://www.ywamaruba.com


YWAM Aruba werkt samen met plaatselijke organisaties met een christelijke achtergrond 
zoals Adult en Teen Challenge Aruba en plaatselijke kerken om de problematiek goed in 
beeld te krijgen en concreet aan te pakken. 

Onze Missie 
God’s liefde helpen herstellen in families.  

Onze Visie 

Gezonde en sterke families in Aruba. 
 

Missie Overzicht 
Wij zijn ervan overtuigd dat Gods liefde alles 
kan veranderen. Dat hebben we zelf in ons gezin ervaren en dat willen we graag met anderen delen. 
Wil je meer weten over onze missie, bekijk dan hier ons Missie Overzicht.  
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EVANGELISATIE 
Iedereen moet het goede 
nieuws horen dat Jezus onze 
Redder is. Hij gaf zelf die 
opdracht toen Hij zei: “Trek 
heel de wereld rond en maak 
aan ieder schepsel het goede 
nieuws bekend.” (Marcus 16:15)
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TRAINING 

Door het organiseren van een 
Discipelschap Training School 
(DTS) en andere scholen zoals 
de Family Ministry School (FMS/
FFS) worden mensen getraind 
om missionair werk te doen. Ook 
bieden we korte trainingen aan.
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HULPVERLENING 

P a s t o r a a t e n c o a c h i n g , 
praktische, psychosociale en 
medische hulpverlening, het 
past allemaal bij omzien naar 
elkaar. Wij richten ons vooral op 
het bieden van praktische en 
psychosociale hulpverlening.
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BIBLE SUMMER SCHOOL 
In samenwerking met Hubentud Iglesia Piedra Plat mochten we vorig 
jaar de Bible Summer School organiseren. Een week lang hebben we 
dertien jongeren kunnen vertellen over wie God is. Thema’s die 
voorbij kwamen waren: God’s stem leren verstaan, Identiteit in 
Christus, Hij diende jou eerst, Cirkels van ministry en De grote 
opdracht. Na vijf dagen van lessen gingen de jongeren op zaterdag 
de straat op om in hun eigen land te vertellen over God. Tenslotte 
hebben we met elkaar God de eer gegeven in een jongerendienst op 
zondag. Wat een zegen om deze dertien jongeren een week mee te 
maken. Help je mee dit belangrijke werk te ondersteunen?

http://justtoletyouknow.world/geven/
https://prezi.com/view/7kvPeBdH1k21mvm0WZAZ/


 Timeline 

Om je een beetje een indruk te geven van 
onze reis tot nu toe, hebben we een tijdlijn 
gemaakt. Dit is wat we de afgelopen jaren 
hebben gedaan en meegemaakt. 
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Feiten over Aruba 
Staatsvorm: Parlementaire 
democratie. Aruba is een 
apart land in het koninkrijk 
der Nederlanden.  

Volkslied: Aruba Dushi Tera 
(Aruba Mooi Land). 

Aantal inwoners: 119.500 
(plus een onbekend aantal 
vluchtelingen). 

Talen: Papiaments, 
Nederlands, Engels en 
Spaans. 

Munteenheid: Florin (Afl.) 

Grootte: Aruba is zo groot 
als Texel en zo lang als de 
afstand van Zwolle naar 
Ermelo. 

Staatsschuld: Aruba lijkt 
een rijk land maar heeft 
een staatsschuld van 124% 
van het bruto binnenlands 
product (NL: 55%). 

Meer dan 20% van de 
bevolking heeft minder dan 
€900 per maand te 
besteden. 

52,6% van de huwelijken 
eindigt in een scheiding. 
Aruba staat 2e in de top 10 
van echtscheidingslanden. 

61,7% van de kinderen 
wordt geboren zonder dat 
de vader en moeder 
getrouwd zijn.

MARRIAGE COUPLES NIGHT 
In samenwerking met Cas di Oracion (Huis van Gebed) mochten we in 
mei 2021 de eerste Marriage Couples Night organiseren. Het thema 
van de avond was “Iets anders”. Wij mochten ons getuigenis geven 
over hoe God ons huwelijk 180 graden heeft omgekeerd. Wat 
bijzonder om hoop te kunnen verspreiden in een land dat zoveel 
echtscheidingen en gebroken families kent. En fijn om ook in deze 
gemeente contacten te leggen met mensen die willen vechten voor 
een verandering in huwelijken en families in Aruba. 

RESULTATEN 
Het bordje op bovenstaande foto zegt: “Christus is Koning van Rancho.” Rancho is 
een wijk van Oranjestad. Wij realiseren ons als geen ander dat het ultieme 
resultaat van ons werk is dat Jezus Koning is in iedere buurt in Aruba. Maar 
omdat dit niet direct meetbaar is, zijn we dankbaar dat we ook zichtbare 
resultaten kunnen melden.  
 
35 vluchtelingen ontvingen Nederlandse taalles 
9 mensen namen deel aan de Nederlandse Conversatiegroep 
13 jongeren volgden de Bible Summer School 
8 mensen ontvingen counseling 
1 outreachteam (8 personen) bezocht Aruba voor 12 weken 

Daarnaast hebben we voor talloze mensen gebeden en met hen gesproken over 
dat Jezus hun Verlosser is. We mochten mensen bemoedigen, (s)preken in 
kerken, ons getuigenis delen, worship leiden, voedsel uitdelen en andere 
praktische, pastorale en psychosociale hulp verlenen. 

Organisaties waar we in ministries mee hebben samengewerkt zijn: Casa Cuna 
(opvang tienermoeders en wezen), Hospice Atardi Aruba, FANA (voedselbank), 
Leef! Aruba (kerk), Bida Real (kerk), Adult en Teen Challenge Aruba (christelijke 
afkickprogramma’s), Hubentud IPP (jeugdgroep), Iglesia Piedra Plat (kerk), Centro 
Juvenil Washington (kampterrein), The Hub (christelijk wijkcentrum), Cas di 
Oracion (kerk), Iglesia Aliansa Nobo (kerk), Iglesia Evangelica Oranjestad (kerk), 
Home Aliansa Nobo (opvanghuis voor verslaafde mannen), Evangelical Church of 
San Nicolas en Maranatha Church Aruba. 



Meebouwen aan onze missie 
God heeft ons op deze missie gestuurd om te 
investeren in Zijn koninkrijk en Zijn liefde te helpen 
herstellen in families. Omdat we dat geloven doen 
we een vrijmoedig beroep op jou of je mee wilt 
bouwen aan deze missie. Als je dat wilt, kan dat op 
drie manieren: 

1. Door gebed 
In de afgelopen jaren hebben we steeds ervaren dat door gebed dingen mogelijk werden die daarvoor onmogelijk 
waren. Gebed helpt! Na het herstellen van ons huwelijk heeft God ons op talloze momenten geholpen, waardoor we 

nu fulltime voor Hem mogen werken. Een paar voorbeelden zijn:  
- de mogelijkheid om opgeleid te worden tot missionair werkers  
- tijdelijke vrijstelling van de leerplicht voor onze jongens 
- gratis huisvesting in Orlando tussen de scholen in 
- de snelle verkoop van ons huis 
- een plek om te wonen en te werken in Aruba 
- de mogelijkheid om een outreachteam te ontvangen 

2.Door aan anderen mensen te vertellen over onze missie 
Dat wij deze missie op dit moment kunnen uitvoeren is mede te danken 
aan onze achterban, die ook aan andere mensen vertelt over het werk dat 

we doen. Voor ons is het onmogelijk om alle mensen te kennen die ons 
kunnen helpen met gebed, bemoedigingen of middelen die nodig zijn om dit werk uit te voeren. Daarom is jouw 
bijdrage van belang. Misschien ken jij iemand die ons werk op één van deze manieren kan en wil ondersteunen. We 
waarderen het zeer als jij hen vertelt waar God mee bezig is in Aruba. En deel gerust deze factsheet, het adres van 
onze website en de website van YWAM Aruba. 

3. Door financieel bij te dragen 
Alle missionair werkers van YWAM worden ondersteund door een persoonlijke achterban. Ons werk wordt mogelijk 
gemaakt door een team van supporters in onze familie- en vriendenkring. Dat is waarom we mensen vragen om in 
gebed te overwegen of het mogelijk is om onze missie financieel te steunen. Voor de rest van dit jaar hebben we per 
maand ongeveer €1.700 aan donaties toegezegd gekregen. We bidden ervoor dat dit bedrag verdubbeld wordt naar 
€3.400 per maand, zodat we kunnen doorgaan met dit belangrijke werk. Als je je geroepen voelt om deel te nemen 
aan onze missie door het geven van een (maandelijkse) gift, dan kun je dat doen door een donatie over te maken op:  
 
IBAN NL81 RABO 0387773266 
t.n.v. M.E. de Kievit 
o.v.v. gift familie De Kievit 
 
Dankjewel dat je tijd hebt genomen om deze 
factsheet te lezen. Als je een vraag hebt, 
neem dan gerust contact met ons op via 
info@justtoletyouknow.world. 
 
Zegen van ons! 
 
Erik & Hanneke
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